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De bucketlist
Werken rond kleine doelen in de palliatieve zorg

Non, je ne regrette rien (Edith Piaf)

Een van de ergste dingen die je kan overkomen bij het levenseinde is de 
wereld te verlaten met spijt. En toch hebben mensen in de tijd voor het 
overlijden vaak spijt van meerdere dingen. 

Waarover hebben mensen 
spijt bij het levenseinde?
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Als ik kon herbeginnen dan …

1. Keuzes

Kies voor jezelf

Het laatste wat je nog voor jezelf kan doen bij het levenseinde is 
het leven verlaten op jouw voorwaarden.

Als ik kon herbeginnen dan …

2. Werk versus quality time met het gezin
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Quality time

Niet kwantiteit maar kwaliteit. Een intens moment dat bijblijft 
duurt soms maar heel kort. 

Als ik kon herbeginnen dan …

3. Gevoelens

‘Ik hou van u’ … het kan op zoveel manieren

Ook zonder woorden kan je zeggen hoeveel iemand voor je 
betekend. 
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Als ik kon herbeginnen dan …

4. Vriendschap

Verzamel vrienden om je heen

Het vraagt soms veel moed om mensen die je dierbaar zijn, maar 
uit je leven verdwenen, terug op te zoeken. 

Als ik kon herbeginnen dan …

5. Geluk
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Raindrops on roses
And whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favorite things

Cream-colored ponies and crisp apple strudels
Doorbells and sleigh bells
And schnitzel with noodles
Wild geese that fly with the moon on their wings
These are a few of my favorite things

Girls in white dresses with blue satin sashes
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
Silver-white winters that melt into springs
These are a few of my favorite things

We kunnen niets meenemen
Maar wat kunnen we achterlaten?

Wat wil ik achterlaten?
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Hier en nu maken het verschil

Het verleden kan je niet veranderen

Zet in op het toevoegen van ‘momenten’


